
Jaaroverzicht Stichting Words of Life Ministries 2023 

 

Inleiding 

Dit jaar juni werd de stichting Words of Life Ministries opgericht. Daarmee werd er een basis 

gelegd voor het ondersteunen van profetische bedieningen in (in eerste instantie) Nederland, 

gericht op Nederland en daarbuiten. Het profetisch geluid in de Kerk in Nederland (in 

algemene zin) heeft lang tijd maar amper of niet geklonken. De laatste decennia zien we een 

terugkeer van profetie in sommige kerken. Dat is heel bemoedigend. Tegelijkertijd zijn er 

veel kerken die profetie niet kennen of maar al te goed kennen en er negatieve ervaringen 

mee hebben.  

 

Stichting Word of Life Ministries heeft tot doel te bevorderen dat iedere kerk en christen in 

Nederland en daarbuiten op een gezonde wijze invulling geeft aan de profetische bediening 

en geestesgaven, in het bijzonder de gave van profetie, en ten dienste van ieder mens, kerk en 

samenleving. Het woordje gezond geeft aan dat we moedig profetische woorden willen 

spreken en tegelijkertijd dat willen doen in alle nederigheid en dienstbaarheid. We beseffen 

dat echte profetie niet van ons komt, maar van de Heilige Geest. Daarom willen we ons 

oefenen in de kunst van het ‘wegstappen’ zodat de Heilige Geest alle ruimte krijgt. Krachtige 

bedieningen ontstaan wanneer een ontwikkelde gave rust in een gezond, volwassen karakter. 

Tijd met Jezus doorbrengen is essentieel om naar Zijn beeld te veranderen. 

 

Om mensen op weg te helpen profetie te leren kennen en er verder in te groeien heeft de 

stichting een vier subdoelen. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

1. het activeren van christenen in de gave van profetie en andere geestesgaven en ze 

leren hoe ze op een gezonde manier hiermee om kunnen gaan;  

2. gezond, bijbels onderwijs over profetie te geven, inclusief het publiceren ervan;  

3. het bouwen van een netwerk van mensen die hun gave of bediening op een gezonde 

manier willen inzetten voor mens, kerk en maatschappij;  

4. het met profetische woorden bijstaan van alle mensen (in het bijzonder mensen met 

een leidinggevende functie).  

 

Dit jaarverslag wil een concreet overzicht geven van wat er afgelopen jaar is gebeurd. 

Hoewel de stichting pas in juni is opgericht, hebben de activiteiten die de stichting nu 

ondersteund het hele jaar door plaatsgevonden. Dit verslag geeft dan ook een overzicht van 

activiteiten uit heel 2023. Als leidraad worden de vier bovengenoemde subdoelen genomen, 

die per subdoel concreet uitgewerkt worden. 

 

Subdoel 1. Het activeren van christenen in de gave van profetie 

De stichting verzorgt een cursus profetie en Gods stem verstaan die geschikt is voor mensen 

die nauwelijks bekend zijn met profetie of gewoon een verlangen hebben om te groeien en 

Gods stem verstaan en profetie. De cursus bestaat uit vijf avonden. Elke avond start met een 

uur onderwijs en  wordt gevolgd door een uur praktisch aan de slag gaan met Gods stem 

verstaan en profetie. De cursus wordt voornamelijk in lokale kerken gegeven. We geloven dat 

de lokale kerk de plek is waar profetie mag groeien in samenspraak met lokaal leiderschap 

(oudsten, ouderlingen, dominees en voorgangers). De cursus ‘profetie en Gods stem verstaan’ 

is dit jaar 8x gegeven voornamelijk in Gereformeerde Kerken (NGK) en Evangelische 

Gemeenten. Ook is deze cursus 2x gegeven in Vietnam aan een groep voorgangers uit Hanoi 



en Hai Phong. In totaal zijn er in 2023 iets meer als 200 mensen die deze cursus gevolgd 

hebben. 

 

Daarnaast is er dit jaar de cursus ‘Gaven van de Geest’ ontwikkeld. Deze cursus legt uit wat 

de doop in en de vervulling met de Heilige Geest inhoudt en gaat in op verschillende 

geestelijke gaven zoals tongentaal, profetie en genezing. Ook deze cursus bestaat uit vijf 

avonden. Elke avond start met een uur onderwijs en  wordt gevolgd door een uur praktisch 

aan de slag gaan met de verschillende geestelijke gaven. De cursus is dit jaar als pilot gestart 

en twee keer gegeven in twee Gereformeerde Kerken. In totaal hebben er in 2023 ruim 40 

mensen deelgenomen aan deze cursus. 

 

Dit jaar hebben we ons tot doel gesteld 10 cursussen te geven. Deze doelstelling is gehaald 

als we alle cursussen meerekenen (8x profetie en 2x gaven van de Geest). De impact op 

individuele deelnemers is uiteraard verschillend, maar regelmatig horen we terug dat 

bemoediging, je gezien voelen door God en activatie in profetie concrete vruchten zijn van 

deze cursus. 

 

Subdoel 2. Gezond, bijbels onderwijs over profetie 

We vinden het zo belangrijk dichtbij het Woord van God te blijven. Vol van de Geest zijn en 

uitstappen in de gaven van de Geest passen bij (en staan niet haaks op) dicht bij de Bijbel 

blijven. Vandaar dat we aandacht willen besteden aan het onderwijzen van mensen over 

profetie. Soms om mensen er bekend mee te maken, soms om mensen te leren wat een 

gezonde manier is van omgaan met profetie.  

 

Eén van de manieren om mensen bekend te maken met profetie is door hierover te schrijven. 

Het boekje ‘Woorden van leven’ van Sander Wuister wat in 2021 uit is gekomen is een 

concreet instrument hiervoor. Dit jaar is het boek ‘De geestelijke wereld ervaren’ van 

dezelfde auteur verschenen. Beide boeken willen vanuit de Bijbel spreken over geestelijke 

ervaringen.  

 

Daarnaast hebben we bekendheid gegeven aan profetie door middel van interviews en 

podcasts. Dit jaar heeft Sander meegewerkt aan 4 interviews (2x Jubilee live met Bernard 

Oudhoff, Wild Faith met Marije van de Berg en Groot Nieuws Radio met Jorieke Eijlers) en 3 

verschillende podcasts (Business as Mission podcast met Gea Gort, In His company podcast 

met Maurice de Korne (2x) en Godfluencer & Friends podcast met Tessa van Olst).  

Dit jaar heeft Sander 10x gesproken in kerken en groepen op zondag over verschillende 

onderwerpen. 

 

Soms is een cursus praktisch niet haalbaar (vanwege afstand of tijd). Daarom zijn er dit jaar 

ook regelmatig trainingsdagen geweest. Op een trainingsdag wordt een deel van de cursus 

‘profetie en Gods stem verstaan’ besproken. Altijd wordt dit gecombineerd met activatie. Dit 

jaar zijn er 8 trainingsdagen geweest in verschillende denominaties (van Katholieke kerk tot 

Pinkstergemeente). 

 

Subdoel 3. Het bouwen van een netwerk van profetische mensen  

Ministry doe je nooit alleen. Je doet het altijd met partners. Mensen die meebidden, financieel 

bijdragen, hun netwerk beschikbaar stellen en ook profetische mensen met wie je op mag 



trekken. Curssusen en trainingsdagen worden vrijwel altijd door een profetisch team 

ondersteund. Zo’n profetisch team bestaat altijd uit mensen die een cursus profetie hebben 

gevolgd. We zoeken altijd naar mensen die leerbaar zijn en een karakter hebben dat veiligheid 

kan bieden. Uiteraard moeten ze ook profetisch zijn. Ook dit jaar zijn er weer rond de 10 

personen die voor het eerst mee hebben geholpen met een trainingsdag, cursus of een avond 

profeteren. Zo groeien we het netwerk. 

 

Er zijn veel meer bedieningen in Nederland. Conferenties zijn een mooie manier om in 

contact te komen met andere bedieningen. Dit jaar zijn er 5 conferenties bezocht waaronder 

The Is More (Return of Hope/Hans Maat), Ministersconferentie (Frontrunners/Tom de Wal) 

en een groeiconferentie (Royal Mission/Martin Koornstra). Hiermee is de doelstelling 

gehaald. Wat veel belangrijker is, is dat er veel nieuwe contact voor zijn gekomen uit deze 

conferenties. Het netwerk is in volle groei. 

 

Subdoel 4. Het met profetische woorden bijstaan van alle mensen 

Profeteren is een van de uitingen van een profetische bediening. Profetische mensen zijn 

geroepen om woorden van God door te geven, die altijd getoetst moeten worden. In 2023 zijn 

er ruim 20 meetings geweest waar Sander (alleen of met een profetisch team) langkwam om 

te profeteren. Dit varieert van een meeting van een huiskring of vriendengroep tot meetings 

waar een hele kerk is uitgenodigd. Deel van de missie van de stichting is profetie beschikbaar 

maken voor iedereen. Dat begint bij het ontvangen van profetische woorden, waarna 

eventueel activatie in profetie kan volgen. 

 

Leiders hebben een bijzondere plek in ons hart. Zij staan vooraan in het nemen van 

beslissingen en iedereen verwacht richting, wijsheid en antwoorden van hen. Wij willen als 

profetische bediening naast leiders staan om ze te bemoedigen, ondersteunen, bevestigen en 

richting te geven. Dat willen we doen in alle oprechtheid en vrijheid. Dit jaar zijn ruim 10 

leiderschapsteams bezocht uit diverse denominaties. Soms was dit een eenmalig bezoek. 

Vaak was dit het opstapje naar verder samen optrekken of de start van een cursus. Het 

bouwen van relaties staat hierin altijd centraal.  

 

Ondernemers is een andere groep leiders die ons hart heeft. God wil spreken tot business 

owners. Soms zijn dat trajecten, soms is dat een eenmalig bezoek. Dit jaar zijn bijna 45 

verschillende ondernemingen bezocht om over deze leiders te profeteren. De verwachting is 

dat dit komende jaren verder zal uitbreiden.  

 

Dit jaar is Sander gestopt met profetieën inspreken en via Whatsapp versturen. In plaats 

daarvan is er (beperkt) mogelijkheid voor een profetic call. Mensen die een profetisch woord 

willen benaderen Sander vaak persoonlijk met dit verzoek. Het laatste half jaar heeft Sander 

zo’n 80 prophetic calls gedaan.  

 

Buitenland 

Hoewel we ervaren dat in deze fase van de stichting de profetische bediening met name 

bedoeld is voor Nederland, zijn er ook uitstapjes naar het buitenland geweest. Allereerst zijn 

er contacten met een kerk in Londerzeel (België). Vervolgens mocht Sander op bijzondere 

wijze in contact komen met de de Assemblies of God in Vietnam, om hen te ondersteunen bij 



het ontdekken van profetie. De verwachting is dat dit in 2024 verder zal groeien. Ook is 

Sander in Macedonië geweest om de kerk daar te ondersteunen. Verder is er een kort bezoek 

aan Stavanger (Noorwegen) geweest om te profeteren in een lokale kerk daar. Sander zal in 

2024 terugkeren naar Noorwegen om meer kerken en bijbelscholen te ondersteunen. 

 

Conclusie 

We zijn overweldigd door de genade die God ons geeft en de vele deuren die in zowel 

binnen- als buitenland open gaan. Al met al is 2023 een vruchtbaar jaar geweest waarin we 

veel hebben mogen zaaien en eer veel in opbouw is. Dit maakt ons verwachtingsvol naar 

komend jaar. We verlangen naar transformatie van kerken door profetie. We verlangen naar 

invloed op denominatie niveau. Maar bovenal blijven we verlangen naar meer van Jezus. We 

geven Hem alle eer en zien het als een voorrecht om voor Hem te mogen werken. Beter 

gezegd: we vinden het een voorrecht dat Hij door ons heen werkt.  

 

 

2023: Samenvatting in getallen 

8 cursussen profetie (206 deelnemers) 

2 cursussen gaven van de Geest (43 deelnemers) 

1 nieuw boek 

4 interviews 

3 podcasts 

10 spreekbeurten 

8 trainingsdagen 

10 nieuwe deelnemers profetisch team 

5 conferenties bezocht 

20 groepen bezocht om te profeteren 

11 (kerk)leiderschapsteams bezocht 

44 ondernemingen bezocht 

80 profetic calls 

4 landen bezocht 


